Preken

Uitgave van wijk Noord

Ds Jaco Zuurmond

Een minipreek voor zondag 15 september
Bij de introductie van het Nieuwe Liedboek
Psalm 92

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Het is goed de Heer te loven — uw naam te bezingen allerhoogste.

Een Nieuwe Liedboek ligt vanaf vandaag in onze banken. Een kostbare gebeurtenis. Ik was 11 jaar toen in
1973 het oude Nieuwe Liedboek verscheen. En ik besef dat Liedboek eindeloos vormend voor mij is
geweest. Dankzij de prachtige poétische én zingbare Psalmberijming, ben ik de Psalmen gaan verstaan... en
kreeg ik ook nog een beetje gevoel voor die wonderlijke Geneefse melodieén... die teruggaan op het
Middeleeuwse Gregoriaans.
Dankzij de bijbelliederen, met name die van Willem Barnard kreeg ik toegang tot de rijkdom van de
Schriftverhalen. Dankzij de geloofsliederen van Ad den Besten en Jan Willem Schulte Nordholt leerde ik,
midden in het heden, geloven. Het lied heeft wat met mij gedaan. Heel veel met mij gedaan. Dat ik hier sta...
dat Liedboek van 1973 heeft daar alles mee te maken.

Een lied kan dat dus met je doen! Een lied zing je niet alleen uit. Er zijn veel liederen... juist in de kerk — en
zéker in het Nieuwste Liedboek - die je je veeleer in-zingt. Het lied zingt jou.
Niet alleen doe jij wat met dat lied... het lied doet veel meer met jou. Al zingend wordt ons geloof gevoed...
geschapen, misschien wel.

“Goed zingen is dubbel bidden”, zei Augustinus. Woorden verdubbelen zich al zingend. Het lied zingt
allereerst zichzelf. En jij zingt mee. Maar al te vaak boven jezelf uit. Al zingend krijgt het lied een plek in jou.
Leert jou geloven. Bidden. Lofprijzen. Twijfelen. Verscheurd raken. Vertrouwen. Waar jij zelf misschien wel
nooit woorden voor had gevonden... “Laten wij dan nu begraven...”, zongen we... “Is dit ons huis niet
meer...”. We zingen dan samen... en tegelijk gebeurt er iets uiterst intiems... met jou, met mij, in jou, in mij,
in ons.

Laten we gaan zingen. Want het is goed — het déet goed - de Heer te loven en de Naam van de allerhoogste
te bezingen.

Volgende drie workshops.
Bij de workshop ‘poézie in het Nieuwe Liedboek’ werd onderstaand register uitgereikt.

PSALMEN

74 Psalm (Ps 23) — Michel van der Plas

75 Genoeg — Dan was jij de herder en ik was het schaap (Ps 23) — Erik Idema
88 Vogelijn op groene tak (Ps 27) — Anton Ent

93 Ik zal u blijven storen met mijn stem (Ps 28) — Lloyd Haft
128 Nu weet ik aan wiens boezem... (Ps 41) — Lloyd Haft

132  Loflied (Ps 42) — Anton Ent

142  Gids (Ps 48) — Anton Ent

169 In de schaduw van uw vleugels... (Ps 63) — Sytze de Vries
176 Kleed (Ps 66) — Anton Ent

210 Weg (Ps 78) — Harmen Wind

214  Een puinhoop, God... (Ps 79) — Piet van Midden

245  Einde (Ps 90) — Anton Ent

246  God, kijk ik terug... (Ps 90) — Piet van Midden

279  Zoek zijn aangezicht (Ps 100) — Lloyd Haft

350 Val (Ps 121) — Anton Ent

420 De Bijentuin (Ps 150) — Anton Ent




GETIJDEN VAN DE DAG

515 Gebed in de ochtend

523  Zegen in de ochtend — Erik van den Borne

529  Gij hebt mij 't eerst bemind - Séren Kierkegaard
530 Zondagmorgen — Ida Gerhardt

533  Morgengebed — Dietrich Bonhoeffer

535 Zoal het licht ons elke morgen — Sytze de Vries
541  Hij komt uitgerekend bij mij terecht? — Kurt Marti
541  Midden op de dag — Kees Baggerman

543  Wijdanken U — Hans Bijmans

543  Heer, zegen ons en deze gaven — Martin Luther
544  Dankgebed aan tafel

545 Ik eet alleen — Ruth Burgess

546 Tafelgebed — Emile-Jozef De Smedt

547  Onze Vader — Bijbel in Gewone Taal

548 Zegen mij, goede God, aan deze tafel — Nico Vlaming
549  Heer, zegen deze maaltijd — Jos Zwetsloot

550 Lieve Heer God, dank U voor het eten — Lieve Baaijens
551 Twee dankgebeden aan tafel — Nico Vlaming

566  Avondgebed — Klaas Holwerda

568 De moerbijtoppen ruisten — Nicolaas Beets

573 Totde slaap — Ida Gerhard

579  Zegen ons met uw stilte — Andries Govaatrt.

582  Tel met mij mee — Luc Wolthuis

589 Hieris je bed — Andries Govaart

591  Nu alles om mij heen rustig wordt... - avondgebed

DE EERSTE DAG

Belijdenis en Doop

708 Denkend over God en mij — J.W. Schulte Nordholt!
717  Verberg U niet — Huub Oosterhuis

Maaltijd van de Heer
758 De disgenoten — Ida Gerhardt

GETIJDEN VAN HET JAAR
Kersttijd
909 Antwoord — Gabriél Smit

Epifanieéntijd
967 Deisme (de koopman in oudroest) — Gerrit Achterberg

Pinksteren

1143 Hierheen Adem — Huub Oosterhuis

1158 Fluister het mij in, heilige Geest — Aurelius Augustinus
1167 Neem nu, Geest... met macht intrek — Aurelius Augustinus

Herfsttijd
1197 Onder vreemden — Ida Gerhardt

Allerheiligen
1215 Ontmoeting — Czeslaw Milosz

Geloofsgetuigen
1237 Wilt (Als ik van u moet spreken doe ik alle mooie woorden weg) — J.C. van Schagen

Voleinding
1256 God, onze Vader — Voleindingsgebed uit altaar-missaal
1263 Resurrectio — Louis de Bourbon
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LEVEN

Levenstijd

1290 Gij die toekomst schept — Doopgebed, Bettine Siertsema
1291 Tussen boven en beneden — Nannie Kuiper
1292 Knipoog — Erik Idema

1293 Bellenblaas — Erik Idema

1295 Hetis maar dat u 't weet — Bara van Pelt
1295 Afscheid — Ted van Lieshout

1296 Verlangen — Crista (21 jaar)

1296 Mei— C.O. Jellema

1297 Gestreden heb ik — Ida Gerhardt

Trouw
1298 Omschrijving van de liefste — Gabriél Smit
1302 Zonder liefde ben je nergens — Karel Eykman (1Kor13)

Levensreis

1317 In ons hart en in ons huis — Zegen, lona Abbey

1329 Voor onderweg — Nico Vlaming

1335 Dag je de weg mag gaan die je goed doet — Andries Govaart

1336 Dat de weg je tegemoet komt — lerse zegen

1337 Afscheid — gebed bij op reis gaan, Sylvia Pearson

1350 Maar wat heb ik lief als ik u liefheb — Aurelius Augustinus

1351 Op de plaats waar ik was, wanneer zocht ik U daar? — Aurelius Augustinus
1355 Heer, maak mij een instrument van uw vrede — Franciscus van Assisi
1361 Trouwe God, wij danken U dat U opraapt... - Jan T. Bakker

1361 Vragenderwijs — Guillaume van der Graft

1366 Hoor mij, God, als ik tot U roep — Sjoerd Zwaan

1369 Dit ene weten wij... - Henriétte Roland Hols — van der Schalk

1371 Een oud geding (Spelbreker) — Guillaume van der Graft

1372 Wanner wij moeten gaan langs de grenzen... - Sytze de Vries

1374 Voor de majesteit — Czeslaw Milosz

1375 3 gebeden vodr/voor een operatie — Roel Bosch, Klaas Holwerda
1378 Bekering (Gij hebt het hoog geheim doorbroken) — Gerrit Achterberg
1378 O Here, laat mij dit van u verwerven... - Guido Gezelle

Bidden

1406 Mijn Heer en mijn God, neem alles van mij — Nicolaus von Flué
1415 Ik heb mij nu zo luid tot u gericht... - Willem Jan Otten

1415 Mysterie — Anton Ent

1415 Zegenbede over de stilte — Jan Sutch Pickard

1416 O God die waarheid zijt — Pierre Corneille

1416 Elia, een lied — Willem Barnard

1416 Lieve god, lees mijn zwijgen... - Corja Menken — Bekius

1418 In mijn hart — Theresia van Avila

Geloven

1439 Laat heb ik u lief gekregen — Aurelius Augustinus

1448 God, geef me kalmte om te aanvaarden... - gebed Reinhold Niebuhr
1452 Weer heel — Toon Hermans

1456 Hier ben ik — Anton Ent

1472 De kern van alle dingen — Felix Timmermans

1472 Moed — Anton Ent
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Levensgrens

1477
1480
1481
1482
1484
1487
1488
1488
1489
1489
1490
1491
1492
1492
1496

Levensavond — Keltische zegenbede

Op het einde van mijn dagen — Peter van der Linden

Te wit om door te gaan — Guillaume van der Graft
Maranatha — Willem Barnard

Barmhartige god, als een geschenk... - Annemarie Hagoort
Voor iemand die (te) jong gaat sterven — Klaas Holwerda (2*)
Gebed voor iemand die (te) jong gaat sterven — Roel Bosch
Gebed om troost — Jaap Zijlstra

Ritueel — Jean Pierre Rawie

Vergeef me, tuinman — Geert Boogaard

Oma'’s bril — Ted van Lieshout

Verhuizen in de nacht — Geert de Kockere

Bruid — Anton Ent, bij Psalm 20

Ach Heer, lass dein lieb’ Engelein — Johannespassion

Geef uw toekomst en uw heerlijkheid aan deze gestorven mens — Huub Oosterhuis

SAMEN LEVEN
Schepping

1516
1525

1561

Gevlekte pracht — Gerard Manley Hopkins
Kleine koe — uit ‘The Carmina Gadelica’

Talloos de liederen, talloos... - Willem Barnard
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